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Waarvoor leef ik?  

De auteur is al een aantal jaren evangelist op een evangelisatiepost van de Gereformeerde 

Gemeenten in Amsterdam. De vragen: Waarvoor leef ik? En: Wat is de zin van het leven? 

En hoe kan ik leven tot Gods eer en tot zegen van de gemeente?  De auteur luistert naar 

antwoorden van mensen buiten en binnen de kerk, maar vooral naar het antwoord van de 

Bijbel. Het is een heel toegankelijk  geschreven boekje, ook geschikt voor mensen die 

minder vertrouwd zijn met het christelijk geloof. Er zijn 9 hoofdstukken met een lengte 

10/12 pagina’s. Onderwerpen o.a.: Eruit halen wat erin zit. Antwoorden op straat. 

Antwoorden uit de Bijbel. Bekering en geloof. Getuige zijn. Wandelen met God.  

Heel geschikt voor persoonlijk gebruik (15 jaar e.o.), voor bespreking bij 

jongerenvereniging, bij evangelisatievereniging, ter voorbereiding van evangelisatie op 

straat e.a.  

Van harte aanbevolen!   


